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Universeel onderwijs is voor iedereen want ongeacht onze ontwikkeling tot dusver blijven we ons hele 
leven leren. Willem Glaudemans biedt onderwijs van en voor de ziel. 

Dit zielsonderwijs overstijgt schoolsystemen en bestaande onderwijsprogramma’s, het vult aan en 
geeft kennis en wijsheid die ieder mens ongeacht religie, achtergrond en opvoeding nodig heeft. 

Universeel onderwijs laat de innerlijke goddelijkheid ontwaken en rust je toe voor de nieuwe tijd. Het is 
het onderwijs van de toekomst, bondig geformuleerd in veelzeggende stellingen. 

Willem Glaudemans geeft net als in zijn bestseller 'Universele spiritualiteit' een shortcut naar 
antwoorden op de dringende vragen die er leven. Hij doet dat op een herkenbare, maar ook 
verrassende manier. 

 

Recensie:  

Het nieuwste boek van Willem Glaudemans sluit goed aan bij het laatste hoofdstuk van zijn vorige werk, 
Universele spiritualiteit. Hierin staat de jonge generatie centraal, die met een open geest, een nieuw bewustzijn 
en een innerlijk kompas naar de aarde komt. Helaas worden deze jongeren vaak belemmerd door traditionele 
onderwijssystemen die vooral gericht zijn op cognitieve ontwikkeling. 

Universeel onderwijs geeft inspiratie voor hoe onderwijs en opvoeding eruit kunnen komen te zien. Het is 
onderwijs van de ziel en laat jongeren groeien in goddelijkheid. Het boek bestaat uit drie delen: Opvoeden in 
goddelijkheid, Goddelijkheid onderwijzen en Opgroeien in goddelijkheid. 

Met name het laatste deel vond ik erg bijzonder. De auteur beschrijft het als ‘levenslessen voor de nieuwe tijd’, 
maar voor mij voelde het eerder als een ‘gebruiksaanwijzing voor het leven’. Veel onderwerpen die hierin aan bod 
kwamen had ik graag eerder geweten. De hoofdstukken over ziel/ego, levensmissie, talenten, relaties en 
verslaving bevatten mooie inzichten. 

Het boek eindigt met ‘Oproepen voor de nieuwe tijd’. Dit is een zeer inspirerend gedeelte voor iedereen die na het 
lezen tot actie wil overgaan maar niet weet waar te beginnen. 

Te midden van de vele waardevolle initiatieven die zich richten op de transformatie van het onderwijs, vormt dit 
boek een verfrissende aanvulling vanwege zielsonderwijs als invalshoek. Hierdoor kan het hopelijk een bijdrage 
leveren om de weegschaal de goede kant op te laten kantelen. 

                                                                                                                                   door Richard List, 11/03/2024 

 


