Allen Watson

Dit is een toelichting op Hoofdstuk 13, Paragrafen Ill en V van het tekstboek
DE SCHULDELOZE WERELD

13.1Il De angst voor verlossing13.V De twee emoties

Als jij je niet schuldig voelde, zou je niet kunnen aanvallen, want veroordeling is de wortel van de
aanval. Het is het oordeel van de ene denkgeest over de andere dat hij liefde onwaardig is en
straf verdient. Maar hierin ligt de kloof. Want de denkgeest die oordeelt ziet zichzelf als
afgescheiden van de denkgeest die beoordeeld wordt, en gelooft dat hij door een ander te straffen
zijn straf ontloopt. Dit alles is slechts de hersenschimmige poging van de denkgeest om zichzelf
te ontkennen, en de straf voor die ontkenning te ontlopen. Het is geen poging ontkenning los te
laten, maar eraan vast te houden. Want schuld is het die de Vader aan jouw oog onttrokken heett,
en schuld is het die jou tot waanzin heeft gedreven.



