
Reine Van Dyck 
 
Chaos in mijn denkgeest 
 
Na haar tweede boek ‘Het wonder van oordeelloosheid’ zet Reine haar innerlijke 
queeste verder. Tijdens haar zoektocht naar ‘de waarheid’, stootte ze in “Een Cursus 
in Wonderen” op “De vijf wetten van de chaos”. In dit boek, ‘Chaos in mijn denkgeest’ 
beschrijft ze uitvoerig deze vijf chaotische wetten uit Hoofdstuk 23 in ECIW. 
 
Ons geloof in deze ego-wetten verziekt ons leven. 
We moeten onze geloofsovertuigingen onderzoeken en ongedaan maken om terug 
in vrede te kunnen zijn met ons Zelf. De wereld berust op het geloof dat we moeten 
ontsnappen uit het aanvalsspel van het ego. Daarom vluchten we in een verzonnen 
wereld waarin we deze dwaasheid blijven naspelen. Iedereen heeft zijn verhaal en 
we geven de wereld de schuld van alle problemen. 
 
Het is een pittig boek dat duidelijkheid brengt in waarom wij ons aangevallen voelen 
en hoe we toch in deze wereld kunnen kiezen voor ‘de waarheid’. Het boek maakt 
een analyse van deze vijf chaotische wetten, die in detail besproken en verduidelijkt 
worden. Het zet een bewustwordingsproces in gang dat steeds dieper doordringt. Of 
je slaagt in het loslaten van deze geloofsovertuigingen, zal blijken wanneer je 
hiermee aan de slag gaat. 
 
Recensie: 
 
Cursisten van ECIW zullen misschien wel eens de ludieke uitspraak gehoord hebben 
dat de Cursus een tiental blz behelst, die vervolgens 100 keer herhaald worden. Dit 
gezegde is weliswaar zeer kort door de bocht, maar er valt anderzijds wel iets voor te 
zeggen.  
 
En aangezien Reine’s nieuwe boek “Chaos in mijn denkgeest” wellicht één van de 
meest kernachtige stukken uit de Cursus behandelt, nl “ De wetten van de chaos”, 
verschaft studie van dit relatief korte boek een zeer goed beeld van waar het in ECIW 
in zijn geheel om draait. Deze wetten vormen namelijk de fundamenten van het Ego 
en grijpen uiteraard op elkaar in als geoliede tandwielen. De gevolgen ervan kunnen 
we dagdagelijks observeren in de wereldse nieuwsberichten. 
 
Voor wie echt geinteresseerd is in ECIW, is er uiteraard geen alternatief voor het 
doen van de Cursus zelf, Tekstboek én Werkboek, één of meerdere keren. 
Maar aangezien elk deeltje van de Cursus het geheel ervan in zich 
bevat, kan Reine’s nieuwe boek voor velen een grote verheldering zijn.  
 
De focus wordt zodanig op de basiskenmerken van het ego gericht dat je er echt niet 
meer naast kan kijken.  Tevens heeft het een uitnodigende uitwerking voor verdere 
studie. Een aanrader dus, zowel voor “beginnelingen”, voor wie het een “eye-opener” 
kan zijn, als voor anciens die even een stevige opfrissing nodig hebben. 
 
Well done Reine ! 
                                                                                                    
                                                                                                                   Leo Ribbens 


