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- Volledig geredigeerde 2de druk 

Het Geschenk van een Vredige Denkgeest - Dit boek verheldert de essentiële 
wijsheid van Een cursus in wonderen. De boodschap die David Hoffmeister in een 
warme en boeiende stijl doorgeeft is immer compromisloos, standvastig en waar. 
Van de simpelste tot de meest geavanceerde leringen ligt de focus steevast op de 
praktische toepassing van de ideeën. Dit is de weg van authentiek ontwaken. 
 
Heb je de wens om: 
•    Al je relaties te vergeven 
•    Een onwankelbare innerlijke vrede te ervaren 
•    Pijn, eenzaamheid en dood te overstijgen 
•    De kracht en Liefde van God te vinden 
•    Nu te ontwaken... 
dan is dit boek voor jou! 

David Hoffmeister heeft met zijn stralende vreugde en spirituele leer de harten van 
duizenden mensen over de hele wereld geraakt. Hij is een verlichte mysticus die leeft 
in Gods Voorzienigheid. Zijn leven is een demonstratie van zijn boodschap. 

  

Recensies:  

Gary Renard, auteur van De verdwijning van het universum: 

Ik voel diepe dankbaarheid voor je, broeder. Jouw aanwezigheid 
in onze denkgeest is een grote zegen voor het gehele Zoonschap. 

 
Marianne Williamson, auteur van Terugkeer naar liefde: 

Dit boek is een waar geschenk voor iedere serieuze Cursusstudent. 
Ik heb ervan geleerd, en dat zul jij ook doen. 

 


