
Eigenlijk is het leven simpel
Ervaringen met Een Cursus In Wonderen

 
  

Bijna iedereen die in aanraking komt met Een Cursus In Wonderen denkt in 
eerste instantie: wat een moeilijk, dik en ingewikkeld boek, daar heb ik echt 
geen zin in! Vaak leg je het ook weer weg. Maar nog vaker komt het toch 
weer op je pad, raakt de inhoud je, en voor je het weet is de Cursus een deel 
van je leven geworden.

In Eigenlijk is het leven simpel delen jongeren hoe de Cursus hun leven heeft 
veranderd. Zij vertellen hoe zij zijn begonnen met het bestuderen van een 
boek dat in eerste instantie weerstand oproept, maar op den duur bijzondere 
lessen bevat voor wie zich open durft te stellen. De ervaringen gaan in op 
onderwerpen zoals niet-oordelen en vergeving. Het zijn mannen en vrouwen, 
studerend en werkend, gelukkig en minder gelukkig, maar allemaal op zoek 
naar meer geluk, liefde, rust in hun hoofd en antwoorden op grote 
levensvragen.


