®  Waar: Kerk, “De Verrezen Heer”,

C Berchemstadionstraat 8, 2600 Berchem
E IW Vl aan d eren viw ® Start: 13.30u (deuren 13.00u)
Interactieve lezing: Bob Hermans
Pauze

organiseert een feestelijke openingsmiddag * Interactieve lezing: Els Thissen
in Berchem op zondag * Napraten met feestelijke toost op de nieuwe vzw
16 oktober 2016 om 13.30u - Binde: +/-17.00u

ECIW-Viaanderen

ECIN

VLAANDEREN

N/

Het lang verwachte wonder is
geschied, een Vlaamse vzw is
opgericht.

Begin dit jaar werd onze vzw
opgericht met als doel het
gedachtegoed van de Cursus uit te
breiden in de wereld. Wij bieden
een platform voor Cursus-
studenten en hebben als doel een
contact- en informatiepunt te zijn
in Vlaanderen. Op onze website:
www.eencursusinwonderen-
vlaanderen.be vind je o.a
leesgroepen, workshops en
lezingen die in Vlaanderen
worden aangeboden. We geven
ook een drie-maandelijkse
nieuwsbrief uit. Wil je deze
ontvangen, schrijf je dan in via
onze site. Natuurlijk zijn we zeer
blij u te mogen verwelkomen op
onze eerste ontmoetingsdag en
hopen we u ook in de toekomst
weer te mogen ontmoeten op
nieuwe evenementen.

ECIW-Vlaanderen vzw

Inkom: €10 voor leden ECIW-Vlaanderen

€15 voor niet leden

Bob Hermans

“Hoe help ik de Heilige Geest
me helpen?”

“In de naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest.” Tal
van Christelijke rituelen beginnen
zo. Bij God de Vader kregen wij
van kindsbeen af een beeld. Ook
God de Zoon, meestal gezien als
Jezus, liet weinig aan de
verbeelding over. De derde
Godspersoon in de Heilige Drie-
eenheid  (of Drievuldigheid) is
echter een ander verhaal. Een
witte duif? In deze lezing wil
Cursus in Wonderen mede-
vertaler Bob Hermans kijken wat
Jezus zelf bedoelt met die Heilige
Geest. Wat is Zijn functie? Hoe
help ik Hem me te helpen? En
bovenal, hoe leg ik contact met de
Heilige Geest?

Oud Geleg 6, 2960 Brecht (Sint-Job-in-"t-Goor)

Els Thissen

Niets werkelijks kan bedreigd
worden. Niets onwerkelijks
bestaat. ECIW: Inl.2:2-3

De Cursus wil ons doordringen
van het gegeven dat niets
werkelijks bedreigd kan worden
en dat niets onwerkelijks bestaat.
Je bent eeuwig veilig en liefde is
wat jij bent! En al die anderen
natuurlijk ook, omdat liefde niet
persoonlijk is en de essentie van
eenheid weerspiegeld. Daarom
hoef je liefde niet te leren: het is
jouw realiteit, ook als jij je dat
niet bewust bent. Wat wel geleerd
kan worden is om de hindernissen
die jij tegen liefde opwerpt te
herkennen en er resoluut aan
voorbij te gaan. Wie dat doet valt
een levensveranderende ervaring
ten deel.

03/663.39.59


http://www.eencursusinwonderen-vlaanderen.be
http://www.eencursusinwonderen-vlaanderen.be

