
Ingangen tot een Cursus In Wonderen

 

  
Er zijn maar twee menselijke emoties: liefde en angst.We kiezen elk moment 

tussen een van beide. Er zijn dus ook maar twee menselijke uitingen: een uiting 
van liefde, of een uiting van angst, die in wezen een vraag om liefde is.

Willem Glaudemans, een van de vertalers van Een Cursus in Wonderen, 
biedt een aantal aanknopingspunten om uiteindelijk de Cursus zelf 'binnen te 
gaan' en profijt te hebben van de boodschap ervan.
Dit is een boek wat je kan helpen om niet langer om de Cursus heen te 
draaien maar nu echt eraan te beginnen. Je weet al heel lang dat deze 
Cursus je werkelijk kan gaan helpen je van je ego te verlossen, maar je ego 
heeft daar uiteraard geen zin in. Al dit soort zaken wordt in dit boek aan de 
orde gesteld, alsook: hoe de stem van het ego en die van de Heilige Geest 
van elkaar te onderscheiden, speciale en heilige relaties, vergeving, 
speciaalheid, wederkerigheid en de achtergrondfilosofie van de Cursus.

Veel mensen lopen eerst een tijdje om 'Een Cursus in Wonderen' heen. Het 
boek intrigeert, trekt aan, wil gelezen worden. Maar het is ook dik en 
ingewikkeld of het taalgebruik schrikt af. Dat maakt meteen de kracht van 
deze spirituele leerweg duidelijk. Zelfs ongeopend laat hij je niet onberoerd!

Zowel voor diegenen die nog onbekend zijn met de Cursus als lezers die hun
omgang met de Cursus willen verdiepen, is dit boek een prachtige ingang


