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Eeuwig één met God

Na haar derde boek Chaos in mijn denkgeest, vond Reine de rust
die ze zocht en kon ze haar zoektocht naar Gods liefde aanvatten.

Voor Reine is het concept ‘God’ altijd een groot mysterie h‘ y i i i *. A
geweest. Haar christelijke opvoeding gaf haar niet de antwoorden waar ze naar verlangde.
Vragen bleven knagen: Wie is God werkelijk? Wat betekent Zijn Liefde voor ons? Hoe kunnen
we Gods liefde begrijpen en waar en hoe vinden we God? Deze vragen waren het
uitgangspunt voor dit boek. Er ontstond een diep verlangen om te onderzoeken wat Gods
onvoorwaardelijke Liefde werkelijk inhoudt.

In deel | beschrijft zij wat het boek Een cursus in wonderen ons vertelt over God. God is alles
wat er is maar dat is voor ons moeilijk te bevatten. De Cursus zegt: “God is niet symbolisch,
Hij is een Feit”; “God is Liefde, en jij verlangt Hem wel degelijk”; “Communicatie met God is
leven"; "God is louter liefde en dus ben ik dat ook”. Genoeg onderwerpen om te onderzoeken.
Ze neemt je mee in haar zoektocht en beschrijft hoe ze, geinspireerd door de Heilige Geest
stap voor stap dichterbij kwam tot een ander begrip van God en Zijn Liefde — een liefde die
niet oordeelt, die geen voorwaarden stelt, en die in alles en iedereen aanwezig is. Na de
voltooiing van deel | was er een pauze. Na enkele maanden werd het voor haar duidelijk dat
deze tussenperiode een transformatieproces was dat leidde naar de ervaring van non-dualiteit.
Dat werd dan het onderwerp van deel Il. van dit boek. Tenslotte leidt de Cursus ons ook naar
een non-duaal leven.

In deel Il deelt ze haar dagelijkse praktijk over hoe zij leert te leven in het NU-moment, het
‘heilig ogenblik’ zoals ECIW het noemt. Door oefeningen in mind-training en zelfliefde
ontdekte ze hoe je vanuit een ander perspectief naar de wereld kunt kijken — vrijer, lichter en
met meer vreugde in alledaagse momenten. Haar zoektocht is beéindigd, maar de oefening
blijft: leven vanuit non-dualisme en steeds weer terugkeren naar het NU.

Haar zoektocht eindigde spontaan en hoe dat in zijn werk ging, dat wilde ze de lezer op het
einde van dit boek hog meegeven. Zolang we in het ego vertoeven zijn we nog niet klaar met
oefenen in vergeven, zoveel is zeker. Is dit dan haar laatste boek? Wie zal het weten? En...
wie is diegene die het weet?

EEUWIG EEN MET GOD is een persoonlijke getuigenis én een praktische gids. Het is een
uitnodiging om zelf de weg naar onvoorwaardelijke Liefde te bewandelen. Ben jij bereid om
je oude overtuigingen los te laten en Gods Liefde volledig te aanvaarden?
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